
Beste drakenstrijders

Legendes spreken over een vergeten reptiel, diep verscholen in bossen en grotten. Plaatsen

waar de lucht zindert van vuur en de grond beeft onder de vleugels van reusachtige wezens.

Maar draken, dat zijn toch fabels? Of misschien toch niet?

Wij behoren tot de laatste groep gelovigen, vastberaden om te bewijzen dat draken echt

bestaan. Dit weekend vertrekken we op expeditie, een tocht die moed, verstand en kracht

vereist. Maar 1 vraag blijft onbeantwoord: zijn draken werkelijk de dreiging, of is de

wereld rondom hen de ware vijand?

Praktische info

Waar en wanneer?

Op vrijdag 4 april om 18u verzamelen we aan de Scheve Chalet. Dit keer geen gewone tocht

met de trein: we trekken met ons stalen ros naar ons weekendterrein. Een epische reis van

30 km die enkel voor echte ridders en drakendoders is weggelegd. Zorg dat je gegeten hebt

voor vertrek. Een ridder zonder energie wordt een makkelijke prooi. Op zondag 6 april om

15u zijn we terug in Gent. Kostprijs van het weekend? €45 te storten op BE88 7340 6329
5741

 

Wat neem je mee?

Een fiets in topconditie. We vertrekken op een gevaarlijke expeditie en andere ridders

wachten niet graag op iemand die zijn ros niet in orde heeft. Een kapotte ketting of

een lekke band kan het verschil maken tussen een heldenverhaal en een jammerlijke

mislukking.

Fluohesje, helm, voor- & achterlichtjes. De schemering is het uur van monsters en

illusies. Wil je verdwalen in het duister en als een vergeten strijder in de

geschiedenis verdwijnen? Of zorg je ervoor dat je ‘veilig’ het rijk van de draken

bereikt?

Voldoende water. Sommigen spreken over ridders die vergiftigd raakten door radioactieve

drakenadem. Maar dat is een mythe gemaakt door een slechte leugenaar. De waarheid is

dat ze gewoon uitgedroogd waren. 

Kledij voor alle weersomstandigheden. Draken brengen hitte, maar hun aanwezigheid kan

ook donderstormen oproepen. Verwacht zonnestralen en regenbuien, april kan onverwachts

uit de hoek komen.

Een stevige rugzak. Geen schamele knapzak die na tien kilometer uit elkaar valt. Dit

weekend draag je je eigen uitrusting.

Matje en slaapzak, voor een goede nachtrust onder de sterren.

Wat neem je niet mee? 

Geld? Overbodig, want draken accepteren toch geen valuta. 

Alcohol, drugs en sigaretten? Niet alleen verstoren ze je scherpte, maar ze maken je

een makkelijke prooi. Je wil toch niet dat je eigen zwakte je grootste vijand wordt

Gegroet en tot vrijdag 

de giverleiding


